Paaszondag

- Voor de dienst zingen we paasliederen -
Lied 624

Marturia zingt: Ten thousand reasons
Lied 608

Lied 634

Voorbereiding
Welkom en mededelingen, door de diaken
Hoge woorden klinken ...

v. Wij zullen opstaan om te leven, verder gaan,

niet blijven staren op wat voorbij en onomkeerbaar is.
Leven is sterker dan het graf van de dood.

Wie de roep van Goede Vrijdag heeft gehoord,

wie de doodse stilte van gisteren heeft begrepen,

die kan niet meer zwijgen over de opstandig van deze dag:
Pasen. Hij leeft ....

v. Christus is opgestaan!
g. Ja, Hij is waarlijk opgestaan!

- Wij gaan staan —

Intredelied: Lied 216: 1 en 3.



1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Groet en bemoediging

v. Hij die leeft, is met U.
g. Ook met U is onze Heer!
v. Welkom u allen,

hier, in de kerk en thuis,

met elkaar verbonden om:

vrede te vieren,

hoop te verkondigen,

geloof te vernieuwen.

Want, ... Christus is opgestaan!
. Ja, Hij is waarlijk opgestaan!
. Christus is opgestaan!

. Ja, Hij is waarlijk opgestaan!
. Geloofd zij God!

L m < 0

- Wij gaan zitten —

De liturgische schikking, verwoord en verbeeld

‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker
was ...” (Johannes 20:1)



Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.
Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste
stralende getuige van de Opgestane.

Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open.

Het open graf is er de stille getuige van.

Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.

Kyrie en Gloria: Glorialied 637: 1,2 en 4
- ingeleid door een smeekgebed -

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!

De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2. De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond —

het loopt als vuur de wereld rond.

4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan —
de Heer is waarlijk opgestaan!

Gebed voor Pasen, bij de opening van de Bijbel



De Schrift, gesproken, gezongen en gedeeld

Profetenlezing: Jesaja 25, 6-9 (NBV21)
Evangelielezing: Johannes 20,1-18 (NBV21)

Marturia zingt: Christ the Lord is Risen
I don’t know how to love him

Overweging en verkondiging

Antwoordlied: Lied 630: 1,2 en 4
1. Sta op! Een morgen ongeacht,
Gods dag is aangebroken,

eris in één bewogen nacht

een nieuwe lente ontloken.

Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;

kom uit het graf dat u omsluit,

kom uit en word geboren!

Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,

ons allen lang tevoren.



4. Sta op!- Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van "t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,-
werp af uw boze dromen.

Waar hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Dienst van de gaven en gebeden

Inzameling van de gaven

Gebeden

Gebed over de gaven

Dank- en voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader (gezamenlijk gebeden)

Marturia zingt: Were you there?

Zending en zegen

Slotlied: Lied 600: 1, 3,4 en 5

1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,

licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,

zet de nacht in vuur en vlam!



4. Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.

5. Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Zegen

Amen. (gezongen)

Wij wensen elkaar een gezegend Pasen

- Als wij de kerk verlaten speelt de organist: ‘U zij de glorie,
opgestane Heer’ (Lied 634)



DE LEVENSBOOM

De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische
functies.

Openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde”, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel
neerdaalt.

In het midden van de stad stond een levensboom.

In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.
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